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LITURGIE   
 

Lied voor de dienst 538: 1, 4 – Een mens te zijn op aarde 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 314: 1, 3 – Here Jezus, om uw woord 
Bemoediging en Groet 
Gezongen gebed: Lied 995 – O Vader, trek het lot U aan 
Evangelielezing: Johannes 13: 1a, 4-5 (Bijbel in Gewone Taal) 
Filmpje: Voetwassing van 12 vrouwelijke gevangenen 
Evangelielezing (vervolg): Johannes 13: 12-17 (Bijbel in Gewone Taal) 
Moment van bezinning 
Lied:Toon mijn liefde (Opwekking 705) 
Collecte voor Stichting Gave 
Maaltijd van brood en wijn 
Klaarmaken van de tafel 
Nodiging 
Vredesgroet 
Tafellied 395 – Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd 
Inzettingswoorden 
Delen van brood en wijn 
Gebed 
De avondmaalstafel wordt ontruimd; bijbel en bloemen worden de kerk uitgedragen 
Stilte 
Lied 263 – Wees Gij mijn toevlucht 
 
In STILTE verlaten we de kerk om morgen (Goede Vrijdag) de dienst te vervolgen 
 
 

Diegenen die hierna The Passion via de beamer volgen blijven in de kerk zitten 
 
 

Zou je de liturgie weer willen inleveren of morgen weer meenemen? 
    
 
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

Witte Donderdag 17 april  
19.15 uur    Sixtuskerk - Heilig Avondmaal -  
Voorganger:   Ds. Martha Kroes 
Ouderling:   Jan Bruinsma  
Diaken:   Wijbren Zijlstra 
Hulpdiaken:   Jasper Zijlstra  
Aansteken kaars:  Hulpdiaken    
Lector:    Wijbren/Liza Zijlstra      
Organist:    Eisje Wissmann 
Koster:    Henk Smits  
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
    
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting Avondmaalscollecte: 
Stichting Gave 
 
Missie en visie  
Stichting Gave is een interkerkelijke 
organisatie voor het werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in 
Nederland. Gave verlangt ernaar dat 
de vluchteling die naar ons land komt, 
wordt gezien en geliefd. 
Werkwijze  
Gave maakt kerken en christenen 
bewust van de roeping om 
vluchtelingen een thuis te bieden.  
Gave inspireert, traint en helpt bij de 
invulling hiervan. Gave initieert, 
organiseert en ondersteunt diaconaal, 
missionair en pastoraal werk onder 
vluchtelingen in Nederland.  
Over ons  
In 1992 begon een groep jonge 
christenen die zich geroepen voelden 
met Gods liefde naar vluchtelingen om 
te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot 
Stichting Gave en ondersteunen we 
kerkelijk werk onder vluchtelingen in 
heel Nederland. 
De medewerkers van Gave  
Bij Gave werken ongeveer tachtig 
medewerkers. Met hun kennis en 
passie helpen ze het (lokale) werk 
onder vluchtelingen. Medewerkers van 
Gave werken als vrijwilliger of 
ontvangen salaris op grond van de 
hoogte van giften die voor hen bin- 
nenkomen van een partnerteam dat 
hen ondersteunt met giften, meeleven 
en gebed.  
Organisatie  
Gave ontvangt financiële 
ondersteuning van o.a. particulieren en 
kerken.  
 
Geef in de collecte, of maak uw 
bijdrage over op rekening; 
NL20 RABO 0325 502 498 ten name 
van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- 
Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte Stichting Gave’.  
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LITURGIE   
 
In STILTE komen we de kerk binnen en nemen plaats 
Stilte – consistoriegebed 
Voorganger en kerkenraad komen in stilte binnen 
Lied: Je draagt het niet alleen (Matthijn Buwalda) 
Gebed  
Lied: 919: 1, 3 – Gij die alle sterren houdt  
Lijdensverhaal: Johannes 18: 1-12, 15-17 –  
                      Jezus gevangen genomen 
Lied: Ken je mij? (tekst: Huub Oosterhuis; zang: Trijntje Oosterhuis) 
Lijdensverhaal: Johannes 18: 28 – Johannes 18:33 – Johannes 19:3 –  
                      Jezus ondervraagd en gemarteld  
Lied 576b: 1, 2 – O hoofd vol bloed en wonden     
Lijdensverhaal: Johannes 19: 6-18; 25-27 –  
                      Jezus veroordeeld en gekruisigd   
Gebed in de nacht (Frei Betto, Brazilië)      
Lijdensverhaal: Johannes 19: 28-30 –  
                      Jezus sterft     
De Paaskaars wordt gedoofd        
Stilte 
Lied: Ken je mij? (tekst: Huub Oosterhuis; zang: Trijntje Oosterhuis) 
Lijdensverhaal: Johannes 19: 38-42 –  
                      Jezus begraven    
In het gelaat van… (naar een christelijk volkslied uit Bolivia)    
Lied 859: 1, 2, 3 – Schuldig staan wij voor U, Heer    
Gebed           
Lied 263 – Wees Gij mijn toevlucht      
 
In STILTE verlaten we de donkere kerk 
 
 
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
Goede Vrijdag 18 april 
19.30 uur    Sixtuskerk   
Voorganger:   Ds. Martha Kroes 
Ouderling:   Tiny Plat  
Diaken:   Jelle Jukema     
Lector:    Nely Jukema      
Organist:    Bouwe Tjallingii 
Koster:    Sipko Vlietstra  
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat  
 
 
 
 
 
 
   	 

 

   

  

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Ken je mij (Huub Oosterhuis) 
 
Ken je mij? Wie ken je dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
Ken je mij? Wie ben ik dan? 
Weet jij mij beter dan ik? 
 

Ogen die door de zon heen kijken 
Zoekend naar de plek waar ik woon 
Ben jij beeldspraak voor iemand 
die aardig is, of onmetelijk ver, 
die niet staat en niet valt 
en niet voelt als ik, 
niet koud en hooghartig 
 

Ken je mij? Wie ken je dan … 
 

Hier is de plek waar ik woon 
Een stoel op het water, 
Een raam waarlangs het opklarend weer 
Of het vallende duister voorbij vaart 
Heb je geroepen? Hier ben ik 
 

Ken je mij? Wie ken je dan … 
 

Ik zou een woord willen spreken 
Dat waar en van mij is 
Dat draagt wie ik ben, 
dat het houdt, 
Ik zou een woord willen spreken 
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt 
Ik ben jouw zuiverste zelf, 
rees niet, versta mij, ik ben, ik ben 
 

Ken je mij? Wie ken je dan… 
 

Ben jij de enige voor wiens ogen 
Niet is verborgen van mijn naaktheid 
Kan jij het hebben, 
Als niemand anders, 
Dat ik geen licht geef, niet warm ben, 
Dat ik niet mooi ben, niet veel 
Dat geen bron ontspringt 
in mijn diepte 
Dat ik alleen dit gezicht heb, 
geen ander. 
Ben ik door jou, zonder schaamte, 
gezien, genomen, 
oor niemand minder? 
 

Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
Zou dat niet veel teveel waar zijn? 
 

Ken je mij? Wie ken je dan… 
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LITURGIE   
 
Stilte – de kerk is verduisterd   
DE KOMST VAN HET LICHT 
Lied 594 - Wachters op de morgen 
Paaskaars wordt binnen gebracht door diaken 
Lied 594 (vervolg) - Licht van Christus 
De kaars van de verbondenheid met onze partnergemeente in Mestlin wordt aangestoken 
De kaarsen bij de vier bloemstukjes worden aan gestoken. 
DELEN VAN HET LICHT 
We delen het licht met elkaar als gemeente (met kleine kaarsjes) 
Lied 598 - Als alles duister is 
HET LICHT GAAT DE WERELD IN 
Gebed bij de paaskaars  
De gemeente draagt het licht de wereld in: we ontsteken een lichtje op de wereldbol, 
terwijl we zingen: 
Lied 598 - Als alles duister is 
De verlichting in de kerk gaat aan, de kaarsjes worden gedoofd 
Geroepen om te Zingen 125: 1, 3 (melodie Psalm 98) - Lied om Licht 
LICHT GEKOMEN IN DE NACHT 
Voorganger: Dit is een bijzondere nacht…. 
Lied 600: 1 - Licht, ontloken aan het duister 
Lezing: Genesis 1: 1-4 - God schept het Licht   
Lied 600: 2 - Licht, geschapen, uitgesproken 
Lezing: Genesis 9: 8-17 - God geeft de Regenboog als teken van verbond 
Lied 600: 3 - Licht, aan liefde aangestoken 
Lezing: Exodus 14: 15-22 - God bevrijdt uit slavernij met een wolk van Licht 
Lied 600: 4 - Licht, verschenen uit den hoge 
Lezing: Jesaja 9: 1-4 - God belooft een stralend licht voor wie in het donker leeft 
Lied 600: 5 - Licht, straal hier in onze ogen 
LEVEN IN HET LICHT DOOR HET VERBOND IN DE DOOP 
Diaken vult het doopvont 
Lezing: Romeinen 6: 3-4 - Leven in het Licht door het verbond in de doop 
Bevestigen van het verbond met Christus in de doop: 
V: Wil je God dienen, wil je leven naar Gods hart? 

Wil je je verzetten tegen kwade machten die ons de baas proberen te zijn? 
Wil je je slavenjuk afgooien en leven in vrijheid, samen als kinderen van God? 

 
Allen: Ja, dat willen wij! 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
Stille Zaterdag 19 april  
21.30 uur    Sixtuskerk - Paaswake -     
Voorganger:   Ds. Martha Kroes 
Ouderling:   Anna Ykema 
Diaken:   Marten Kuiken   
Lector:    Anna Ykema      
Organist:    Eisje Wissmann 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Liza Zijlstra, Johannes Swart, Klarinda de Witte 
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Vreugde om de gedoopten van dit jaar 
Uitreiken van de doopschijfjes 
Vieren van het verbond met Christus in de doop 
Gelegenheid om een kruisteken van doopwater op het eigen voorhoofd te zetten 
Lied: Doop (Sela) 
LICHT VAN PASEN! 
We gaan staan om het Paasevangelie te horen 
Evangelielezing: Matteüs 28: 1-10 -Jezus is opgestaan 
Paasjubel: Kerkklokken luiden, we wensen elkaar een gezegend Pasen 
Dankgebed 
Collecte voor Stichting Gave 
NL20RABO 0325 5024 98 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
(zie toelichting op de liturgie van Witte Donderdag of in Bân & Bining) 
 
Lied 624: 1, 3 - Christus, onze Heer, verrees 
Zegen- Amen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende kerkdienst 
Paaszondag 20 april om 10.00 uur in de Sixtuskerk 
Voorganger: Ds. Martha Kroes 
Met medewerking van: New Sound o.l.v. Dirk Norbruis 
Kinderdienst - afsluiting 40dagenproject “In de tuin” 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, meld je dan daarvoor aan via e-mail: 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand)  

 


