
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 9, nummer 45, zondag 7 september 2025 

                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk – Afscheid en bevestiging ambtsdragers  
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Ouderling:     Jan van der Schaaf, Liza Zijlstra 
Diaken:     Hiltje Weewer 

Aansteken kaars:    Diaken van dienst 
Lector:      Sipko Vlietstra  
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Henk Smits 

Beamteam:     Douwina Duin, Phillipus Bakker   

 
 
• Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in de voorkerk. 
                            

    Thema: Gedragen door de Geest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst kunt u de aftreden en nieuw bevestigde ambtsdragers bedanken en gelukwensen 
 

LITURGIE  
  
Orgelspel 
Lied voor de dienst 8a: 1, 3, 4, 6 – Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 

Aanvangslied 216 – Dit is een morgen als ooit de eerste 
Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 
Evangelische Liedbundel 189a: 1, 2, 3 – Vaste rots van mijn behoud 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40: 27-31 (NBV21) 

Muziek: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde (samenzang) 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12: 4-11 (NBV21) 

Muziek: Geest van hierboven – Stef Bos en jongerenkoor Samen op Weg 
Preek 

Geloofsbelijdenis: Ja, wy leauwe yn in Heit 
(melodie Evangelische Liedbundel 357 – Vreugde, vreugde, louter vreugde) 

Afscheid aftredende ambtsdragers 

Ouderling: Loziena Bakker-Heslinga 
Ouderling: Anna Ykema-Plat 

Diaken    : Marten Kuiken 
Diaken    : Wijbren Zijlstra 

Afscheidswoorden door voorganger 

Afscheid door voorzitter kerkenraad 
Memoreren geheimhoudingspicht 

De aftredende ambtsdragers gaan in de kerk zitten 
Lied 939: 1, 3 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
Voorstellen nieuwe ambtsdragers 

Ouderling: Aukje van der Schaaf-van der Wal 
Ouderling: Johannes Swart 

Verklaring geen binnengekomen bezwaar door voorzitter kerkenraad 

Uitleg over ambt als gave en dienst 
Vragen en geloften nieuwe ambtsdragers 

Liet 833 – Nim my, nim my sa’t ik bin (2x) 
Bevestiging en zegening nieuwe ambtsdragers 

Lied – Ga dan op weg 
(melodie Lied 868 – Lof zij de Heer) 
Welkom door voorzitter kerkenraad 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Collecte 

1e Diaconie 
2e JOP 

Slotliet 416 – Heer, wês mei ús oant in oare kear 
Zegen – Amen 

 
 
 
 



 
  

           
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting 2e collecte: Jonge generatie (JOP) 
 

Geloven met jongeren 

Collecte Jonge generatie Protestantse Kerk - Geloven met jongeren Kerken hebben meer aantrekkingskracht op 

jongeren wanneer zij zich welkom voelen, serieus genomen worden en mogen meedenken. Jongeren zoeken naar 

verbinding, zingeving en echtheid – ook binnen de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt lokale gemeenten hierin 

met methoden, spellen en werkvormen die aansluiten bij verschillende leeftijden en leefwerelden. Deze materialen 

helpen jeugdwerkers, vrijwilligers en predikanten om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over geloof op een 

manier die bij hen past. Ook catechesemateriaal maakt hier deel van uit. Investeren in goed jeugdwerk is investeren in 

de toekomst van de kerk. Als jongeren zich gehoord en gezien voelen, willen ze ook meedoen en mee vormgeven. 

Daarom is dit een belangrijk en inspirerend collectedoel dat we van harte aanbevelen – om ruimte te blijven maken 

voor geloofsgroei bij de nieuwe generatie.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 

NL25 RABO 025 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum,  

onder vermelding van ‘Collecte JOP. 

  

1e Diaconie, NL20 RABO 0325 502498 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
 

   
  Maandag  8 september  19.30 uur Moderamen Terskflier 
      20.00 uur Diaconie Terskflier 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In verband met het dorpsfeest verschijnt er zondag 14 september geen zondagsbrief. 

Tekst: Geest van hierboven – Stef Bos 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 

 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
 
ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 
 
ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

 


