
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 37, zondag 4 mei 2025 
                                                                                     

LITURGIE 
  
Lied voor de dienst 1010 - Geef vrede Heer, geef vrede 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 66: 1, 2, 3 - Breek, aarde, uit jubelzangen 
Groet en Bemoediging 

V:  Christus is verrezen! 
A:  Hij is waarlijk opgestaan! 
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader,  
     van Jezus Christus, de opgestane Heer,  
     en van de heilige Geest. 
A:  Amen.  
V:  Christus is verrezen! 
A:  Hij is waarlijk opgestaan! 

Kyriegebed (gezongen) 
Lied 300b - God van ons leven, open ons hart 
Hulpdiaken steekt 7 kaarsjes aan  
Glorialied 652 - Zing jubilate voor de Heer 
Vieren met kinderen  
Geroepen om te Zingen 96 - Mensen wordt wakker 
Oorlogservaringen van dorpsgenoten 
Muziek: Syb van der Ploeg - Lied 1001 - De wijze woorden en het groot vertoon 
Tieners gaan naar de tienerdienst  
1e Schriftlezing (NBV) Jeremia 32: 36-41 
Lied 1008 - Rechter in het licht verheven 
2e Schriftlezing (NBV) Lucas 24: 35-48 
Geroepen om te Zingen 221 - Van de vrede blijf je dromen 
Gedicht: Frede van Margriet Pootstra 
Verkondiging 
Lied - La Paz del Senôr / De frede fan God (wijze: behoed en bewaar jij ons, lieve God) 
 
 
 

 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
10.00 uur      Sixtuskerk - Zin op Zondag -  Thema: OORLOG? Daar heb ik geen VREDE mee!  
Voorganger:     Pastor R. Voorn, Leeuwarden 
Ouderling:     Loziena Bakker 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 
Hulpdiaken:     Mare Zijlstra 
Aansteken kaars:    Hulpdiaken    
Met medewerking van: Leden werkgroep Vorming & Toerusting 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Douwina Duin, Philippus Bakker  
 
- Er is tienerdienst. 
 

- Na de dienst is er koffie/thee drinken en napraten in de voorkerk.   
 

- Kerkgangers kunnen hun meegebrachte bloem in een vaas voorin de kerk zetten.  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 

 
 

 
 
 



 
  

           
  

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Na elke gebedsintentie bij de voorbeden wordt gezongen:                                             

Evangelische Liedbundel lied 319b - Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons                                                                                               
Stil gebed                                                                                                                                                            
Zingen: Hertslach 117 - God fan Fier en hein ús heit 

Afsluiting 
Collecte: 1e KIA Noodhulp: Soedan, 2e Kerkrentmeesters 
Slotlied Evangelische Liedbundel 270 - Ga nu heen in vrede 
Zegen - Amen 
Lied 708: 1, 6 - Wilhelmus van Nassouwe 
Tijdens het uitgaan zingen we elkaar toe: 
Frysk Lieteboek liet 421 - Frede foar dy 
 
Toelichting bij de 1e collecte: KIA Noodhulp: Soedan  
 

Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan  
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen. 
Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden Zuid- 
Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon drinkwater, 
keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. 
Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. Kerk in Actie steunt via 
het programma Noodhulp wereldwijd mensen in nood, zoals de miljoenen vluchtelingen in Soedan.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van  
‘Collecte KIA Noodhulp Soedan’.  
 

2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum  
 
Bloemengroet: 
Zondag 27 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Thomas Houtsma,  
Nije Buorren 12. 
   

 
                                         

 
 

 
 

 
     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 



 
  

           
  

 
4mei-gedenkviering - 4 mei 2025 
 
18.30 uur     Sixtuskerk                        Thema: 80 jaar vrijheid - littekens en hoop 
Voorganger:     Ds. Martha Kroes 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
Vanaf 18.15 uur is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken 
 
Orgelmuziek 
Openingswoorden 
Zingen: Om de mensen, godverlaten - Zangen en Zoeken en Zin (ZZZ) 338 : 1, 2  
            (tekst: Margreet Spoelstra, melodie liedboek 801) 
Gedicht: Het lied der achttien doden (Jan Campert)  
Stilte 
Zingen: Om de mensen, godverlaten - ZZZ 338: 4, 5 
Woord van bezinning 
Muziek: The family tree – Venice  
Gedicht: Blijf geloven (anoniem) 
Zingen: Geef vrede door van hand tot hand – Liedboek 1014: 1, 3, 4 
Woorden voor onderweg       
Muziek: Beethoven - 7e symfonie, deel 2, allegretto 
 
 

   

Vertaling The family tree 
 

Takken in de wind,  
nog rechtop, hier, samen, 
weer een storm te doorstaan, 
we zullen ons er wel doorheen slaan. 
Zo zijn we hier bijeen 
en houden elkaar vast 
om weer iemand los te laten 
die we niet zullen vergeten, 
 

Nu we afscheid nemen 
van één van ons, 
zijn we misschien eenzaam, 
maar we zijn niet alleen. 
Al zullen de bladeren vallen 
en de tranen stromen, 
mag het ons altijd troosten te weten: 
de familieboom zal blijven groeien. 
 

Van vader op zoon, moeder op dochter, 
onze verbinding, dikker dan water. 
Uit de Aarde komen we op, 
in de Aarde keren we terug. 
We houden een kaars brandend 
voor degenen die we missen. 
 

En wanneer we afscheid nemen 
van één van ons, 
zijn we misschien eenzaam, 
maar we zijn niet alleen. 
Al zullen de bladeren vallen 
en de tranen stromen, 
mag het ons altijd troosten te weten: 
de familieboom zal blijven groeien. 
 

Sterker dan de wind kan blazen 
zal de familieboom blijven groeien. 
 

Gedicht: Blijf geloven 
 

Blijf geloven in de toekomst 
ook al lijkt de kans maar klein 
Blijf geloven in de wereld 
die jouw wereld ook kan zijn 
 

Blijf geloven in het leven 
in je denken en je doen 
Blijf geloven in oprechtheid 
en je normen en fatsoen 
 

Blijf geloven in de vrede 
en een simpel kort gebed 
Blijf geloven in de mens 
die zich voor jou heeft ingezet 
 

Blijf geloven in het wonder 
dat jouw angsten overwint 
Blijf geloven in de onschuld 
en in een glimlach van een kind 
 

Blijf geloven dat een ander 
ook voor jou wat overheeft 
Blijf geloven in de liefde 
alle dagen dat je leeft 
 

Blijf geloven in de waarde 
en het doel van het bestaan 
Blijf geloven dat de mensen 
eenmaal samen zullen gaan 
 


