
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 9, nummer 33, zondag 13 april 2025 

                                                                                     
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

      
9.30 uur      Sixtuskerk - Jaarthemadienst  
      Gezamenlijke dienst met PG Oosterbierum-Wijnaldum, Tzummarum-Firdgum 
Voorganger:     Ds. J.P. van Olffen 
Ouderling:     Anna Ykema 
Diaken:     Lammijna Hanenburg 
Aansteken kaars:    Diaken van dienst  
Lector:      Sietske van der Ploeg 
Organist:     Bouwe Tjallingii 
Koster:      Sipko Vlietstra 
Beamteam:     Liza Zijlstra, Johannes Swart 
 
- Na de dienst is er koffie/thee drinken in de voorkerk.  Thema: ‘Als nieuw!  
                           Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 
 
Orgelmuziek 
Lied voor de dienst Psalm 24: 4, 5 - Gij poorten, hef uw hoofd omhoog 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
We gaan staan 
Lied 982: 1, 2, 3 - In de bloembol is de krokus 
Votum en Groet 
We gaan zitten 
Gebed 
Bijdrage uit PG Tzummarum-Firdgum 
Gedicht 
Lied 841: 1, 2, 3, 4 - Wat zijn de goede vruchten 
Bijdrage uit PG Sexbierum-Pietersbierum 
Sketch 1 
Geroepen om te zingen, Lied 96: 1 - Mensen word wakker voordat het te laat is 
Sketch 2 
Sketch 3 
Evangelische Liedbundel 58: 1, 3 - Zoek eerst het Koninkrijk van God 
Bijdrage PG Oosterbierum-Wijnaldum 
Filmpje: Miracles From Heaven 
Gedicht 
Lied 534: 1, 2, 4 - Hij die de blinden weer liet zien 
Schriftlezing: Matteüs 7: 7-8 (NBV21) 
Verkondiging 
Orgelspel 
Voorjaarslied (melodie ‘Daar juicht een toon’) 
Gebeden 
Collecte  
1e Diaconie 
2e Missionair Werk 
We gaan staan 
Slotlied Opwekking 167: 1, 2 - Samen in de naam van Jezus 
Heenzending,  
Zegen, Gezongen Amen 
Orgelspel 
 
 
 

Symbolisch bloemschikking 
40-dagentijd 
Het	laatste	avondmaal,	de	
Pesachmaaltijd	waarin	Jezus	een	
nieuwe	betekenis	geeft	aan	brood	
en	wijn:	mijn	lichaam,	mijn	bloed,	
Ik	geef	mezelf	aan	jullie.	Intussen	
is	Judas	al	bezig	Hem	te	verraden	
en	lezen	we	in	vers	56	dat	Petrus	
wordt	aangesproken:	jij	hoort	bij	
Hem!	Maar	Petrus	zal	het	
ontkennen,	tot	drie	keer	toe.	Jezus	
geeft	zichzelf	tot	het	uiterste.	De	
leerlingen	laten	het	afweten.	Dat	
hoort	ook	bij	de	voorbereiding	op	
het	paasfeest:	we	kijken	in	de	
spiegel,	we	komen	tekort.	We	zijn	
niet	de	ideale	mensen	die	we	
willen	zijn.	Intussen	danken	
we	aan	dit	bijzondere	Pesach	de	
maaltijd	van	de	Heer,	dat	wellicht	
ook	op	deze	zondag	wordt	gevierd.	
God	blijft	trouw	aan	ons.	We	
krijgen	telkens	weer	een	nieuwe	
kans.	Als	nieuw!	 
	
Op	deze	palmzondag	staat	Pesach	
centraal,	de	maaltijd	van	de	Heer	
die	wij	vieren	met	brood	(aren)	en	
wijn	(druiven).	Verse	palmtakjes	
staan	aan	de	voet	van	het	kruis	als	
verwijzing	naar	de	toekomst	die	
komen	gaat.	 
 

	

 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting bij de 2e collecte: Missionair Werk  
 
Missionair kansen met Pasen  
Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire 
kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The Passion diverse initiatieven en materialen aan. 
Kerken kunnen met een Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van het 
Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een wake met een replica van het Passionkruis organiseren. Voor kijkers thuis is er 
online verdiepend materiaal gemaakt. Zo ben je kerk naar buiten.  
 
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte Missionair Werk Pasen’.  
 
1e Diaconie, NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum  
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 6 april zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Els Sijtsma-van der Zee, 
Rients Westrastrjitte 9. 
 
 
  Maandag  14 april  20.00 uur Kerkenraad   Terskflier 

Woensdag  16 april  19.00 uur  Midweekgebed   Sixtuskerk    
    
 
                                         

 
 

 
 

 
     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


