
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 31, zondag 30 maart 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
9.30 uur   Sixtuskerk - Doopdienst -    
Voorganger:  Ds. Martha Kroes 
Ouderling:  Anna Ykema 
Diaken:  Hiltje Weewer 
Aansteken kaars: Diaken van dienst 
Lector:   Jan/Aukje van der Schaaf 
Organist:  Eisje Wissmann 
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Jappie Plat, Joop Drost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE 
 
Orgelmuziek 
Lied voor de dienst ELB 381: 1 - Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze  
partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied: Allewiejo 274: 1, 3 - Waar je woont op deze wereld 
(melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 
Openingswoorden 
Gebed 
Met de kinderen bij het doopvont 
Vullen van het doopvont door Niek en pake Wijbren 
ELB 278 - Laat de kind’ren tot mij komen 
Binnenbrengen van: Jurre door beppe Liza & Janna door beppe Janke 
Doopgebed 
Doopvragen aan de ouders 
Doop van Jurre en Janna 
Geroepen om te Zingen 79: 1, 4 - Verbonden met vader en moeder 
Gedicht door beppe Geertje: Voetstappen in het zand 
Youtube: Jezus is de goede herder - Elly & Rikkert  
Overhandiging doopkaars 
Overhandiging doopcadeau 
Vraag aan de gemeente:  
  Willen jullie Jurre en Janna helpen groeien in het geloof? 
  En willen jullie hen helpen Jezus Christus na te volgen? 
Gemeente: Ja, dat willen wij! 
Ophangen doopschijfjes aan ‘geboortebord’ 
Lied bij ontvangst Jurre en Janna in de gemeente: Welkom - Stef Bos 
Jurre en Janna gaan de kerk uit 
Veertigdagenproject van de kinderkerk: In de Tuin 
Projectlied: In de tuin - Elly & Rikkert 
Kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de kinderkerk 
Bijbellezing: Matteüs 13: 31-35 (BGT) 
Preek 
Lied 675 - Geest van hierboven 
De kinderen komen terug uit de kinderkerk 
Overhandiging cadeautje kinderkerk aan doopouders 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
 
 

 

Kinderdienst tijdens de 40-dagentijd 
 

  Deze zondag gaat het over: 
  Het wonder van de    
  graankorrel 
 
 
 
 
 

Lied: In de tuin 
In een tuin, in een tuin lang geleden 
leefden Adam en Eva tevreden 
maar de slang spuugde gif en venijn  
in die mooie tuin 
 
in de tuin, in de tuin van gebeden  
daar heeft Jezus gehuild en geleden,  
om de mensen hun zonden en pijn 
in die donkere tuin 
 
in de tuin, in de tuin die zal komen  
waar de mensen al zolang van dromen 
zal het vrede in eeuwigheid zijn 
in die mooie tuin, in die mooie tuin. 
 
Volgende kinderdienst is op zondag 20 april 
- Pasen 
 

Collecte 
1e KIA Werelddiaconaat: Colombia 
2e Kerkrentmeesters 
Slotlied 913: 1, 2 - Wat de toekomst brenge moge 
Zegen en Amen 
Orgelspel 
 
Na de dienst is gelegenheid om de doopouders 
te feliciteren en er is koffie/theedrinken  



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de collecte: KIA Werelddiaconaat: Colombia 
Kinderen in achterstandswijken in Colombia weerbaar maken  
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in wijken vol ar- moede en geweld. Het buurtcentrum 
van FPT is een veilige plek waar ze terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier ook 45 jongeren 
een koksopleiding volgen. Ook ouders worden begeleid. De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden weerbaar 
gemaakt tegen geweld en kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen is het centrum hun 
tweede thuis. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in Colombia en waar ook ter 
wereld om een beter bestaan op te bouwen.  
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
 ‘Collecte KIA Werelddiaconaat Colombia’.  
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum 
 
Bloemengroet: 
Zondag 23 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Jan Theo Hellinga, Hearewei 3-C. 
 
  Maandag  31 maart 20.00 uur Pastoraat  Terskflier 
  Dinsdag   1 april  Inleveren kopij B&B 19.1 (periode van 11 april tot 23 mei) 

Woensdag    2 april  19.00 uur  Midweekgebed  Sixtuskerk    
    20.00 uur Diaconie  Terskflier 
                                         

 
 
 

 
 

     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbolisch bloemschikking 40-dagentijd 
De	gelijkenis	van	de	verloren	zoon	staat	in	een	rijtje	van	drie:	over	honderd	schapen,	tien	penningen	en	twee	zonen.	Het	wordt	steeds	
spannender.	Bij	de	schapen	en	de	penningen	wordt	actief	gezocht	naar	wat	verloren	is,	bij	de	zoon	niet.	De	zoon	gaat,	en	de	vader	laat	hem	
gaan.	Er	is	wel	voorgesteld	om	deze	gelijkenis	‘de	gelijkenis	van	de	wachtende	vader’	te	noemen.	De	vader	wacht,	actief,	op	de	uitkijk,	want	
hij	ziet	de	zoon	al	van	verre	komen.	Deze	wordt	met	vreugde	binnengehaald.	De	oudste	zoon,	die	niet	blij	is,	blijft	buitenstaan.	Wie	is	hier	nu	
precies	verloren?	Jezus	vertelt	deze	gelijkenissen	aan	de	farizeeën	en	de	schriftgeleerden	die	buiten	mopperen	als	Jezus	eet	met	tollenaars	
en	zondaars.	Zij	zijn	als	de	oudste	zoon	die	buitenstaat,	maar	net	zo	goed	als	de	jongste	die	van	harte	welkom	is	bij	de	vader.	We	weten	de	
afloop	niet.	De	uitnodiging	is	er	wel:	kom,	vier	feest,	wees	blij:	je	broer	is	‘als	nieuw’!	

Voor	deze	zondag		
•	Het	kruis	komt	weer	iets	hoger	op	de	aardbol	te	liggen.	Rond	de	aardbol	staan	vergeet-mij-nietjes:	om	de	zoon	die	wegging	niet	te	vergeten	
en	ook	de	zoon	die	thuisbleef	niet.	Aan	de	horizontale	tak	van	het	kruis	is	een	slinger	van	judaspenning	en	wol	gehangen,	als	teken	van	
vreugde	over	dat	wat	gevonden	is	bij	de	schapen	en	bij	het	geld.	 

	

 
 
 
 

Welkom - Stef Bos 
 

Op een dag ben je geboren, uit samengaan ontstaan, 
uit een lange rij van mensen die nog diep in jou bestaan, 
met hun angsten en verlangens, met al hun liefde en hun pijn: 
daar ver in het verleden ligt de bron van wie wij zijn. 
 

En wat wij nu verkeerd doen, zal jij ons moeten vergeven. 
En al zal je ons soms haten, jij komt ons in jezelf tegen. 
Want al vind je ook de vrijheid, wij zijn in elkaar gevangen. 
Al zal jij ons ontwijken, wij blijven jou omarmen. 
 

Refrein:    Welkom in de wereld, welkom in de tijd, 
    welkom in ons leven, wees welkom in ons huis. 
    Welkom in de wereld, welkom in de tijd, 
    welkom in ons midden, wees welkom in ons huis. 
 

En op een dag dan zal jij hier weggaan naar daar waar wij  
niet zullen zijn, 
als een schip dat in de toekomst aan onze horizon verdwijnt, 
naar een tijd die wij nooit zullen kennen, jaren die nog niet 
bestaan: 
nieuwe muren om te slechten, nieuwe bruggen om te slaan. 
 

Refrein:    Welkom in de wereld... 
 
Zondag 6 april is er een Zin op Zondag dienst 
Thema: Je geld of je leven! 
 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Martha Kroes samen met club 16+ 
Medewerking van: zangeres Jenny Hanse-Plat 
 


