
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 30, zondag 23 maart 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
9.30 uur   Sixtuskerk    
Voorganger:  Ds. F. Visser-van Enkhuizen, Makkum 
Ouderling:  Dirk-Jan Volbeda 
Diaken:  Marten Kuiken 
Aansteken kaars: Diaken van dienst 
Lector:   Pietsje van der Zee 
Organist:  Bouwe Tjallingii 
Koster:   Henk Smits 
Beamteam:  Liza Zijlstra, Joop Drost 
 
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LITURGIE 
 
Orgelmuziek 
Lied voor de dienst 975: 1, 2, 3 - Jezus wol hjir minsken moetsje 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Woorden om te beginnen 
Lied 281: 1, 2, 5, 6, 10 - Wy komme foar jo antlit gear 
Gebed 
Lied 985 - Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
Lezen: Johannes 3: 1-8  
Lied 313: 2, 3, 4 - Een rijke schat van wijsheid 
Lezen: 1 Korintiërs 13: 4-13 
Lied 982 - In de bloembol is de krokus 
Muziekfragment: rapper T.I. - Dead and Gone 
Overdenking 
Orgelspel 
Gebeden, afgesloten met God fan fier en hein ús Heit 
Collecte 
1e KIA Werelddiaconaat: Moldavië 
2e Kerkrentmeesters 
 
Slotlied 418 - God, schenk ons de kracht 
Zegenbede: Samen gezongen zegenbede Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
Orgelspel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Symbolisch bloemschikking 40-dagentijd 
Hoe	zit	het	met	het	lijden	en	het	ongeluk	en	de	onderdrukking,	alles	wat	mensen	overkomt?	Is	dat	straf	op	de	zonde?	Denken	jullie	dat?	
vraagt	Jezus.	Jezus	geeft	geen	gemakkelijk	antwoord	op	die	vraag.	Hij	zegt	niet:	die	mensen	waren	onschuldig,	net	als	jullie.	Zijn	antwoord	is	
eerder:	álle	mensen	staan	schuldig	tegenover	God,	jullie	net	zo	goed.	We	schieten	tekort.	Meteen	daarop	vertelt	Hij	de	gelijkenis	van	de	
vijgenboom	die	maar	geen	vrucht	draagt.	En	het	geduld	van	de	wijngaardenier:	geef	de	vijgenboom	een	kans.	God	is	genadig	en	geduldig.	
Intussen	worden	wij	opgeroepen	tot	inkeer/bekering	en	vruchtdragen.	Het	is	niet	onverschillig	hoe	wij	kiezen	en	leven.	

Voor	deze	zondag		
•	Het	kruis	komt	weer	iets	hoger	op	de	aardbol	te	liggen.	Een	vijgentak	zonder	vruchten	staat	naast	het	kruis	om	de	boodschap	‘we	schieten						
tekort’	te	versterken.	Rode	takken	versterken	de	lijnen	van	het	kruis	en	benadrukken	het	geduld	en	de	genade	van	God.		
 
 
 
 

Vertaling tekst: Dood en Verdwenen 
Ohh, ik heb al veel te lang op deze weg gereisd (te lang) 
Probeer gewoon mijn weg naar huis te vinden  
(terug naar huis) 
De oude ik is dood en verdwenen, dood en verdwenen 
Ohh, ik heb al veel te lang op deze weg gereisd (te lang) 
Probeer gewoon mijn weg naar huis te vinden  
(terug naar huis) 
De oude ik is dood en verdwenen, dood en verdwenen 
 



 
  

           
  

 

Toelichting bij de collecte: KIA Werelddiaconaat: Moldavië  
Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst  
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk naar het 
buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld 
de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor 
huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor 
het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven 
meenemen. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat kinderen in Moldavië en andere kwetsbare 
kinderen wereldwijd om aan een betere toekomst te bouwen.  
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
 ‘Collecte KIA Werelddiaconaat Moldavië’.  
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- 
Pietersbierum 
 
Bloemengroet: 
Zondag 16 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Betty Tichelaar-
Smedinga, Hearewei 12 en het echtpaar Germ en Joke de Witte-Voetberg, Hottingabûr 11. 
 
  

Woensdag  26 maart  19.00 uur  Midweekgebed  Sixtuskerk                             
Zondag  30 maart  19.30 uur Zangavond  Meinardskerk te Minnertsga 
      Bildts Mannenkoor o.l.v. Adriana Westra  

  
 

 
 
 

     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         Let op: Zondag 30 maart aanvang zomertijd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


