
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 29, zondag 16 maart 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
9.30 uur   Sixtuskerk    
Voorganger:  Ds. Martha Kroes 
Ouderling:  Anna Ykema 
Diaken:  Jelle Jukema 
Aansteken kaars: Diaken van dienst 
Lector:   Jan van der Meulen 
Organist:  Eisje Wissmann 
Koster:   Henk Smits 
Beamteam:  Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	
	
 
 
 
 

LITURGIE 
 
Orgelmuziek 
Lied voor de dienst 283: 1, 2, 3, 4 – In de veelheid van geluiden 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtslied 213: 1, 3, 5 – Morgenglans der eeuwigheid 
Bemoediging en Groet 
Bidden en zingen 
- zingen: Lied 281: 1, 2 – Wij zoeken hier uw aangezicht 
- gebed om ontferming 
- zingen: Lied 281: 3, 5 
Lezing Oude Testament: Exodus 34: 27-35 (uit: NBV21) 
Lied 313: 1, 5 – Een rijke schat van wijsheid  
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 9: 28-36 (uit: NBV21) 
Muziek: Stralen – Nielson 
Preek 
Lied 601: 1, 2, 3 – Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e Diaconie 
2e Missionair Werk 
 
Slotlied 910: 1, 2, 4 – Soms groet een licht van vreugde 
Zegen en Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Stralen - Nielson 
Mijn ogen worden mistig als ik terugdenk aan toen 
Een waas bedekt de scherpe randjes van mijn gevoel 
Tijd verdrijft de tranen wel maar maakt het niet goed 
Bijzonder toch dat ik alsnog naar glinstering zoek 
Op plekken waar ik eerst nooit keek 
Er is altijd wel een reden om te stralen 
Op de donkerste momenten 
Komt het licht me toch weer halen 
Er zijn zoveel meer verhalen om te maken 
Bewaar ze niet voor later en straal nu 
't Is gek maar juist in alle diepste dalen vind je de moed 
Om vooruit te kijken zonder richtingsgevoel 
Ondanks alles hoop ik dat je vindt wat je zoekt 
Want ik weet ik weet 

Er is altijd wel een reden om te stralen… 
Nu is de tijd, raak jezelf er maar in kwijt 
Nu is de tijd 
Met de stroom mee niet forceren 
Niet meer denken maar proberen 
Op je bek gaan ervan leren 
't Is het allemaal waard 

Er is altijd wel een reden om te stralen… 

Symbolisch bloemschikking 40-dagentijd 

Jezus	in	het	licht.	Vandaag	staat	de	verheerlijking	op	de	berg	centraal.	De	leerlingen	zijn	getuige	van	de	glorie	van	God,	stralend	wit	licht:	de	
verschijning	van	Mozes	en	Elia.	Het	is	allemaal	bedoeld	als	een	bemoediging	onderweg	-	op	weg	naar	de	‘exodus’	(staat	er	letterlijk)	van	
Jezus	naar	Jeruzalem.	Vanuit	deze	glorie	gaat	de	weg	naar	beneden,	naar	het	kruis.	De	leerlingen	worden	intussen	nogmaals	herinnerd	aan	
wie	Jezus	is:	mijn	Zoon,	mijn	uitverkorene,	luister	naar	Hem!	Het	gaat	niet	om	die	(eenmalige)	ervaring	van	licht	en	glorie,	maar	om	
luisteren,	om	de	weg	gaan,	Jezus	achterna.	Via	de	diepte	naar	de	breedte	en	hoogte	van	de	Opstanding	en	het	nieuwe	leven.	 
 
Voor	deze	zondag		
•	Het	kruis	wordt	iets	meer	naar	boven	geschoven.	Op	de	aarde	komen	3	witte	hyacinten	(verwijzing	naar	Jezus,	Mozes	en	Elia),	symbool	
van	de	heerlijkheid	van	God. 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting bij de collecte: Missionair Werk  
De kliederkerk is er voor jong en oud  
Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-gelovigen en 
kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op een creatieve manier de 
bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale 
kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer 
over de Bijbel kunnen leren en samen kunnen vieren en eten. Steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk in 
Nederland.  
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte Missionair Werk Kliederkerk’.  
 

1e Diaconie, NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum 
 
Bloemengroet: 
Zondag 9 maart zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij ds. Martha Kroes,  
De Tsjerke-ekers 27 en de heer Fedde de Boer, Stasjonswei 3. 
 
  Maandag 17 maart 20.00 uur Kerkenraad  Terskflier 
  Woensdag 19 maart   9.30 uur Rondom het Woord Terskflier 

Woensdag  19 maart  19.00 uur  Midweekgebed  Sixtuskerk                                    
      

 
 
 
 

     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


