
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 27, zondag 2 maart 2025 
                                                                                     

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
      
10.00 uur     Sixtuskerk - Zin op Zondag -   Thema: Maskers af!  
Voorganger:    Ds. Martha Kroes                        
Ouderling:    Jan van der Schaaf 
Diaken:    Tiede Swart 
Hulpdiaken:    Pien Jukema 
Aansteken kaars:   Hulpdiaken 
Met medewerking van: Leden werkgroep Liturgie & Eredienst 
Organist:    Bouwe Tjallingii 
Koster:     Sipko Vlietstra 
Beamteam:    Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
- Vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar! 
- Er is tienerdienst. 
- Na afloop van de dienst is er koffie/thee drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LITURGIE 
 
Orgelmuziek 
Lied voor de dienst 885: 1, 2 - Groot is uw trouw, o Heer 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
met onze partnergemeente Mestlin 
Beginlied: Evangelisch Liedbundel 218: 1, 2 -  
Samen in de naam van Jezus 
Openingswoorden 
Inleiding thema: Maskers op en af 
Lied: Maskers af – Benny Vreden (uit musical “Wie steelt de show”) 
Gebed bij de 7 kaarsen 
Lied: Mooi zoals je bent – Tabitha 
Jongeren naar de tienerdienst 
Kinderen aan de slag met het thema 
Evangelische Liedbundel 471 - Een parel in Gods hand 
Kinderen naar knutseltafel en bouwhoek 
Bijbellezing: 2 Koningen 5: 5b-14 (Bijbel in Gewone Taal) –  
                 Naämans wereld omgekeerd  
Evangelische Liedbundel 226: 1, 2 - Heer, ik kom tot U 
Verdieping thema: Wat als je je masker afzet? 
Lied: True Colors (Echte Kleuren) – door One Voice Children’s Choir 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1e KIA Voorjaarszending: Egypte 
2e Kerkrentmeesters 
 
Slotlied 289: 1, 3 - Heer, het licht van uw liefde schittert 
Zegen en Amen 
Orgelspel 
 
 
 
 

 
 
 

Tekst: Mooi zoals je bent - Tabitha 
Denk niet dat jij beseft wat ik zie 
De spiegel is slechts een reflectie 
Er zit meer in jou dan je nu laat zien 
Je neemt genoegen met minder dan jij verdient 
Ja, jij bent mooi zoals je bent 
Heeft niemand jou verteld 
Wat je voelt is het enige dat telt 
Begin van binnen, geloof wat ik je zeg 
Ga niet met die hype mee 
Posting on the Gram babe, je bent stunning,  
weet wie je bent 
Mannen willen meer, maar wij zijn genoeg 
Het gaat om wat je krijgt, niet om wat je zoekt 
Ga niet met die hype mee 
Posting on the Gram 
Babe, je bent stunning, weet wie je bent 
Mannen willen meer, maar wij zijn genoeg 
Het gaat om wat je krijgt, niet om wat je zoekt 
Vergelijk jezelf niet met een ander 
Want ook jij bent bijzonder 
Je hebt alles wat je bent en nog veel meer 
Je krijgt terug wat jij in de liefde investeert 
 
 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting bij de collecte: Kerk in Actie Voorjaarszending: Egypte 
Egypte – Huiselijk geweld bestrijden  
Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de 
toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een 
veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie 
traint ze kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers 
van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte KIA Voorjaarszending’. 
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-
Pietersbierum  
 
Bloemengroet: 
Zondag 23 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Sijbren Bootsma, 
Frjentsjerterein 6-A. En er is een attentie bezorgd bij Willemien Buren, Foarryp 20 Wijnaldum. 
 
  Maandag 3 maart  20.00 uur Diaconie Terskflier 

Woensdag  5 maart  18.00 uur  Lekker ite  Terskflier 
19.00 uur  Midweekgebed / Aswoensdag, Start 40-dagentijd 

in de Sixtuskerk  
                                     Voorganger: Ds. Martha Kroes 
 
 
 
 

     
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling: Echte Kleuren –  
door One Voice Children’s Choir 
Jij met je verdrietige ogen: 
Raak niet ontmoedigd. 
Ik weet het: 
Het is moeilijk moed te vatten 
in een wereld vol mensen 
waarop je het zicht kwijt raakt. 
En het donker in je 
kan je zo klein doen voelen. 
 
 

Refrein:     
Maar ik zie jouw echte kleuren 
daar doorheen schijnen. 
Ik zie jouw echte kleuren 
en juist daarom hou ik van jou. 
Dus wees niet bang om de mensen 
je echte kleuren te laten zien. 
Echte kleuren zijn mooi 
als een regenboog. 
 
 

Laat me je glimlach zien, 
wees niet ongelukkig. 
Het heugt me niet wanneer  
ik je voor ’t laatst zag lachen. 
Als deze wereld je gek maakt 
en je alles draagt dat je dragen kunt, 
bel me dan. 
Want je weet: Ik zal er zijn. 

Refrein: en ik zie jouw echte kleuren… 
 
 


