
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 9, nummer 7, zondag 27 oktober 2024 
                                                                                     

LITURGIE   
 

Orgelspel 
Voorafgaand aan de dienst zingt New Sound - Walk in the light 
Lied voor de dienst 891: 1, 2 (Ned.) - Heer, ik kom bij U 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied 146: 1 - Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Lied 146: 3 
Gebed om ontferming 
Leefregel: 1 Johannes 3: 18 - 24 
Glorialied 302: 1, 4 - God in den hoog’ alleen zij eer 
New Sound zingt - Wês stil en wit 
Gebed om de Heilige Geest 
Schriftlezing: Matteüs 14: 22 - 33 
New Sound zingt - Op U alleen 
Lied 512: 1, 4, 5 - O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
Overweging 
New Sound zingt - De rivier 
Lied 978: 1, 3, 4 - Aan U behoort, o Heer der heren 
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
 

Collecte  
1e KIA Werelddiaconaat Myanmar 
2e Kerkrentmeesters 
 

Tijdens collecte zingt New Sound - The Linden tree 
Slotlied 413: 1, 2, 3 - Grote God, wij loven U 
Na couplet 1 en 2 zingt New Sound 
 

1. Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

 

 
 
 
 
 
 

 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

Zegen  
beantwoord met gezongen ‘Amen’ 
New Sound zingt couplet 3 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

New Sound zingt - His love is warmer 
 
 
 
Tekst / Vertalingen liederen New Sound 
staan op bladzijde 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur   Sixtuskerk  
Voorganger:   Ds. S. de Jong, Oudemirdum                         
Ouderling:  Tiny Plat 
Diaken:   Hiltje Weewer 
Aansteken kaars: Diaken van dienst 
Lector:   Anna Ykema     
Organist:  Eisje Wissmann 
Met medewerking van: New Sound onder leiding van Dirk Norbruis  
Koster:   Auke Swart 
Beamteam:  Jouke Kloosterman, Janke Goodijk  
 
 

- Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom in de voorkerk om even gezellig na te praten  
  met een kop koffie, thee of limonade. 
 

 
   
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting bij de collecte:  
1e KIA Werelddiaconaat Myanmar 
 

Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie  
In het door conflicten geteisterde Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om in hun eigen onderhoud te 
voorzien. In tien dorpen verwerken jongeren tussen de 18 en 35 jaar landbouwgewassen tot consumentenproducten. 
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun 
inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.  
Kerk in Actie ondersteunt deze jonge mensen met trainingen en kleinschalige leningen. Kerk in Actie steunt via het 
programma Werelddiaconaat onder andere kwetsbare jongeren in Myanmar een bestaan op te bouwen.  
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum- Pietersbierum, onder vermelding van 
‘Collecte KIA Werelddiaconaat Myanmar’.  
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum. 
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 20 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging/felicitatie bloemen bezorgd bij mevrouw Klaske 
Fokkema-Bierma, Boargemaster Dukerstrjitte 24 en bij Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon-Goodijk, Terppaed 6, 
in verband met de geboorte van hun dochter Janna. 
  
 

 

Maandag 28 oktober   20.00 uur Pastoraat Terskflier 
Dinsdag 29 oktober   20.00 uur Diaconie  Terskflier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de dienst staat de koffie/thee vanaf 9.30 uur klaar! 
Na afloop is er ook koffie/thee drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  
 



 
  

           
  

 
Tekst / Vertalingen liederen New Sound 
 
Walk in the light - Wandel in het licht 
 

Glorie aan onze wonderbaarlijke koning  
Jezus, het licht van de wereld 
Hij is de reden waarom we zingen 
Jezus, het licht van de wereld 
 
Wandel in het licht, het prachtige licht 
ergens schijnen de dauwdruppels van  
genade helder 
Schijn overal om ons heen, dag en nacht 
Jezus, het licht van de wereld 
 
 
Wês stil en wit 
 

Wês stil en wit; Ik bin dyn God 
Wês stil en wit; Ik bin dyn God 
Wês stil en wit; Ik bin dyn God 
 
Ik bin it dy’t dy hiele sil 
Ik bin it dy’t dy hiele sil 
Ik bin it dy’t dy hiele sil 
 
Op Jo betrou ik, goede God 
Op Jo betrou ik, goede God 
Op Jo betrou ik, goede God 
 
 
Op U alleen 
 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 

De rivier 
 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
 
The Linden Tree - de Lindeboom 
 

Op een verre heuvel,  
Er staat een linden boom  
Als kinderen zouden we daar spelen.  
Mijn vrienden en jij en ik 
We dachten dat het nooit zou eindigen.  
Want kinderen zien nooit 
We dachten dat we altijd zouden spelen. 
Rond de linden boom, rond de linden boom  
 
Op een dag waren je ogen mistig. 
Zoals ogen soms kunnen zijn 
Je zei dat je van me hield.  
Naast de linden boom 
Ik dacht dat je er altijd zou zijn. 
Want geliefden zien nooit 
Ik dacht dat onze kinderen snel zouden spelen. 
Rond de linden boom, rond de linden boom 
 
Maar toen klonk de trompet 
En liefde mocht niet zijn 
De oproep tot de dood of de glorie 
Nam je van me weg 
Je dacht dat je nooit zou sterven. 
Want soldaten zien nooit 
Maar we zullen elkaar nooit meer zien. 
Onder de linden boom, onder de linden boom 
 
En nu leg ik mijn bloemen 
Naast de linden boom 
 
 

His Love is warmer -  
Zijn Liede is warmer 
 

Ooit dacht ik dat liefde voor iemand 
anders bedoeld was dan voor mij,  
Ooit dacht ik dat niemand de weg wist, 
Maar Hij komt alleen om te laten zien hoe 
fout je kunt zijn,  
Voorlopig houdt Hij elke dag meer en 
meer van mij. 
 

Refrein:  
Zijn Liefde is dieper dan de diepste 
oceaan, breder dan de lucht 
Zijn Liefde is helderder dan de helderste 
ster die er elke nacht boven schijnt 
En er is niets in deze wereld dat ooit zijn 
Liefde zou kunnen veranderen. 
 
Er gebeurde iets met mijn leven op de 
dag dat ik Hem ontmoette, iets dat ik nog 
nooit eerder heb gevoeld, 
En dit iets is dat Hij al mijn zonden heeft 
begraven, 
Voorlopig houdt Hij elke dag meer en 
meer van mij. 
Zijn Liefde is warmer dan de warmste 
zonneschijn, zachter dan de zucht 
 
Refrein 
 
Mensen praten altijd over liefde, maar  
lijken nooit iets te voelen 
Ze kijken de wereld tegemoet 
en zeggen dat alles goed gaat 
Maar diep van binnen moet de gedachte 
leven dat dit niet voor niets is 
En ik hoop dat ze het op tijd zullen 
beseffen 
 
Refrein 
 


