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LITURGIE   
 

Orgelspel 
Lied voor de dienst 216: 1, 2, 3 - Dit is een morgen als ooit de eerste 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Intochtslied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal 
Bemoediging en groet 
Aanvangswoorden 
Lied 276: 1, 2, 3 - Zomaar een dak 
Kyriegebed - als responsie zingen we lied 368-g na elke strofe - Adem van God, vernieuw ons bestaan 
Loflied Psalm 116: 1, 3 - God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
Gebed  
Schriftlezing: Marcus 7: 31 - 37 
Lied 534: 1, 2, 3, 4 - Hij die de blinden weer liet zien 
Preek 
Meditatief orgelspel 
Lied 377: 1, 2, 4, 5 - Zoals ik ben, kom ik nabij 
Voorbeden 
 

Collecte  
1e KIA Werelddiaconaat Israël 
2e Kerkrentmeesters 
 

Tafel wordt ontdekt 
Lied 385: 1, 2, 3, 4 - De tafel van samen 
Tafelgebed  
Gemeenschap van brood en wijn 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
Slotlied 425 - Vervuld van uw zegen 
Wegzending en Zegen - Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur   Sixtuskerk - Viering Heilig Avondmaal -   Thema: Effatha: ‘Ga open!’  
Voorganger:   Ds. Anneke Wouda, Nooitgedacht                         
Ouderling:  Loziena Bakker  
Diaken:   Hiltje Weewer 
Hulpdiaken:  Marije de Witte 
Aansteken kaars: Hulpdiaken 
Lector:   Sietske van der Ploeg     
Organist:  Eisje Wissmann 
Koster:   Sipko Vlietstra 
Beamteam:  Liza Zijlstra, Joop Drost  
 
 

- Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom in de voorkerk om even gezellig na te praten  
  met een kop koffie, thee of limonade. 
 

 
   
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

 
Toelichting bij de collecte:  
1e KIA Werelddiaconaat Israël 
 

Jongeren bouwen aan een cultuur van vrede in Israël  
Joodse en Palestijnse jongeren spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte 
scholen. De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. 
Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen 
over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. 
 

Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekening:  
NL20 RABO 0325 5024 98 ten name van Diaconie Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum, onder vermelding van 
‘collecte KIA Werelddiaconaat Israël’. 
 
2e Kerkrentmeesters, NL25 RABO 0325 5003 71 ten name van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Sexbierum-Pietersbierum. 
 
 
Bloemengroet: 
Zondag 13 oktober zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij mevrouw Wilhelmina Bierema, 
De Kampen 23 en mevrouw Ida Hartman-van der Molen, Frjentsjerterdyk 14-A. 
  
 

Zondag  20 oktober  11.00 uur  Kliederkerk  IKC de Skeakel 
      Thema: ‘Hallo wereld’  
 

Zondag  27 oktober   9.30 uur Kerkdienst Sixtuskerk 
      Voorganger: Ds. S. de Jong, Oudemirdum 
      Met medewerking van: New Sound 
 

    19.30 uur Zangavond  Meinardskerk in Minnertsga 
Zingen op verzoek. Publiek mag verzoeknummers 
aanleveren op een briefje.  
Tijdens de zangavond wordt er ‘live’ geloot en 
huisorganist Dirk Norbruis begeleidt de liederen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl  


